
Streets of london, Ralph Mctell  

Have you seen the old man 
In the closed-down market 
Kicking up the paper 
with his worn out shoes 
In his eyes you see no pride 
And held loosely at his side 
Yesterday's paper telling yesterday's news. 
 
So how can you tell me you're lonely 
And say for you that the sun don't shine 
Let me take you by the hand and lead you through the streets of London 
I'll show you something to make you change your mind. 
 
Have you seen the old girl 
Who walks the streets of London 
Dirt in her hair and her clothes in rags 
She's no time for talking 
She just keeps right on walking 
Carrying her home in two carrier bags. 
 
So how can you tell me you're lonely 
And say for you that the sun don't shine 
Let me take you by the hand and lead you through the streets of London 
I'll show you something to make you change your mind. 
 
In the all night cafe 
At a quarter past eleven 
Same old man is sitting there on his own 
Looking at the world 
Over the rim of his tea-cup 
Each tea last an hour 
Then he wanders home alone. 
 
So how can you tell me you're lonely 
And say for you that the sun don't shine 
Let me take you by the hand and lead you through the streets of London 
I'll show you something to make you change your mind. 
 
And have you seen the old man 

https://www.songteksten.nl/artiest/23688/ralph-mctell.htm


Outside the seaman's mission 
Memory fading with 
The medal ribbons that he wears 
In our winter city 
The rain cries a little pity 
For one more forgotten hero 
And a world that doesn't care. 
 
So how can you tell me you're lonely 
And say for you that the sun don't shine 
Let me take you by the hand and lead you through the streets of London 
I'll show you something to make you change your mind...  

 

 

Heb je de oude man gezien 

In het gesloten winkelcentrum 

die tegen de kranten schopt met zijn versleten schoenen 

In zijn ogen zie je geen trots 

Hij houd zijn handen losjes aan zijn zijde 

De krant van gisteren, die het nieuws van gisteren vertelt 

 

Dus hoe kun je tegen me zeggen dat je eenzaam bent 

En zeggen dat voor jou de zon niet schijnt 

Laat me je bij de hand nemen 

En je door de straten van Londen leiden 

Ik zal je iets laten zien 

Wat je gedachten zal veranderen 

 

Heb je de oude vrouw gezien 

Die in de straten van Londen loopt 

Vuil in haarhaar en haar kleren gerafeld 

Ze heeft geen tijd om te praten 

Ze blijft gewoon doorlopen 

Terwijl ze haar huis in twee plastic tassen met zich meedraagt 

 

Dus hoe kun je tegen me zeggen dat je eenzaam bent 

En zeggen dat voor jou de zon niet schijnt 



Laat me je bij de hand nemen 

En je door de straten van Londen leiden 

Ik zal je iets laten zien 

Wat je gedachten zal veranderen 

 

In het café, als het kwart over elf is 

zit dezelfde oude man daar in zijn eentje 

Kijkt naar de wereld over de rand van zijn theekopje 

Elke theepauze duurt een uur en hij loopt alleen naar huis 

 

Dus hoe kun je tegen me zeggen dat je eenzaam bent 

En zeggen dat voor jou de zon niet schijnt 

Laat me je bij de hand nemen 

En je door de straten van Londen leiden 

Ik zal je iets laten zien 

Wat je gedachten zal veranderen 

 

Heb je de oude man gezien 

Buiten het Leger des Heils 

Herinnering vervaagt met de kleine medaille die hij draagt 

In onze stad huilt de winterregen een klein verdriet 

Nog een vergeten held meer 

En een wereld die daar niets om geeft 

 

Dus hoe kun je tegen me zeggen dat je eenzaam bent 

En zeggen dat voor jou de zon niet schijnt 

Laat me je bij de hand nemen 

En je door de straten van Londen leiden 

Ik zal je iets laten zien 

Wat je gedachten zal veranderen 

 

 


